
• Woensdag 20 november (14-18 uur) 

Proef eens van je buurt! Wandeling,  

waarbij je een inkijk krijgt in de tuinen van  

verschillende organisaties in de buurt,  

waartoe je anders de kans niet krijgt. 

(De organisaties staan op de achterkant van de  

flyer, achteraan in de kerk) 

Hoe fijn zou het zijn om in groep te wandelen? 

We vertrekken hier om 14.30 uur.  

Schrijf je naam op de lijst achteraan in de kerk. 

Je kan ook de dag zelf nog aansluiten. 

 

Als je liever de wandelaars  

ontvangt in onze kerk: 

graag je naam opgeven  

aan Christine Trommelmans. 

 

 

 

 

• Zondag 1 december, 15u 

Winterconcert van Ootresjoos in onze kerk 

• Zaterdag 14 december, 13u30-17u30 

Legodag voor jong en 

ouder in onze kerk. 

Helpende handen om  

‘s morgens alles klaar te 

zetten: altijd welkom. 

Graag je naam  

opgeven bij Agnes Maes 
 

• Zondag 15 december 

tot 16u 

Tentoonstelling Lego + 

soep op de stoep 
 

• Vrijdag 20 december, 19u30 

Over Kerstmis in het  

alledaagse: vertelling met  

Ad Goos (woord) en  

Jo Van Eetvelde (orgel). Gratis. 
 

 

• Zondag 22 december, 16u 

Xmas XL in Don Boscokerk 

 

 

• Vrijdag 03 januari, 19u30 

Impulsavond = nieuwjaarsreceptie 

Lied

 

Ik zie de wereld omgekeerd, 
het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht, 
uit niets groeit Gods bestaan. 
 

Ik zie het lang beloofde land, 
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht, van steen tot brood, 
wij zijn Gods evenbeeld. 
 

Ik zie de aarde vol sjaloom, 
de ongeest weggeleefd! 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar, 
en zie: de vrede leeft. 
 

Welkom 
 

Gebed om nabijheid  

(Mgr. Schreurs) 
Heer, leg uw hand  

op mijn schouder. 

Geef mij de kracht 

mijn dienen vruchtbaar te maken, 

steeds liefde boven haat te verkiezen. 
 

Geef ons allen de kracht 

eendracht boven tweedracht, 

eenvoud boven waan, 

onthechting boven bezit te verkiezen. 

Geef de wereld de kracht 

vrede boven oorlog, 

oprechtheid boven macht, 

goed boven kwaad te verkiezen. 
 

Leer mij aan anderen te denken, 

mijzelf te geven, 

de anderen te begrijpen 

en te vergeven naar uw voorbeeld. 

Heer, leer mij lief te hebben en 

leg uw hand op mijn schouder. Amen  
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Wat hebben wij te geven? 



Eer aan God 

 
 
Gebed 

God, voor kleine mensen zijt Gij bereikbaar,  

rechtelozen neemt Gij in bescherming.  

Open ons hart om te luisteren  

naar wat Gij ons wilt zeggen 

en geef ons een nederig hart 

om de noden van de ander te zien. Amen. 

 
Inleiding tot de lezingen 

In beide lezingen is er sprake van een weduwe. 
De weduwen behoorden tot de zwaksten van de 
toenmalige samenleving, maar zij geven blijk 
van een groot vertrouwen: in al hun armoede 
delen ze nog van het weinige dat hen rest. 
 
Lezing  1 Koningen 17, 10-16 
 
KVM 
 
Muziek 
 
Evangelie Marcus 12, 41-46 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
 
Voor alle slachtoffers uit alle oorlogen 

die tot het einde bleven dromen  

met vrede en geluk voor ogen 

dat zij bij U mogen thuiskomen. 
 

Voor alle machthebbers op aarde: 

dat zij eigenbelang opzij kunnen zetten 

voor een doel van hogere waarde 

en vrede laten primeren in hun wetten.  
 

Voor al wie wordt vervolgd of opgejaagd 

omdat hij onrecht heeft aangeklaagd, 

bidden wij U om volhouding en kracht. 
 

Voor elke vluchteling voor oorlog en geweld 

door onmacht, angst en honger gekweld 

dat hen ergens een open deur wacht. 

Lied: Hoopvol op weg 

 
 
 
Mededelingen  
 
Zending  
 
 
 

 
 
Om te noteren in je agenda! 
 
 
 

• Zondag 17 november 16u: Bachfestival 

orgelwerken van Bach in de Sint-Nicolaaskerk 

door de 3 stadsorganisten o.a. Hera 

 

• Zaterdag 23 november 20u: Bachfestival 

slotconcert in onze kerk (inleiding om 19u) 

 

 



Communie 

 

Slotgebed  

Goede God, 

We kregen vandaag een aantal wegwijzers mee  

om hoopvol op weg te gaan. 

Geef mij de durf om uw pad te volgen  

en U te ontmoeten in armen,  

kleinen en eenzamen. 

Want diep in mijn binnenste weet ik  

dat ik alleen op die manier  

echt rijk kan worden. 

Ga met ons mee en verlicht ons pad, 

dat vragen wij U 

voor deze week en alle dagen. Amen. 

 

Wegwijzer naar hoop (Phil Bosmans) 
Er is hoop! 

De zon wordt niet moe 

en staat elke dag weer op. 

Ook mensen staan op 

en geloven in een nieuwe dag. 

Ze zien de zon 

en voelen de warmte van haar stralen 

en geloven weer in het licht. 

 

Er is hoop! 

Er worden nog kinderen geboren  

met lachende ogen. 

Er zijn nog zoveel mensen  

met ’n hart onder hun jas. 

 

Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! 

Elkaar hoop geven is elkaar bemoedigen en  

zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. 

 

We kunnen de woestijn  

niet ineens veranderen, 

maar we kunnen beginnen  

met een kleine oase. 

Waar één bloem  

weer bloeien kan 

zullen op een dag duizend bloemen staan. 

 
Voor wetenschappers wereldwijd 

dat zij inzetten op levenskwaliteit, 

vrede, ontwikkeling en leefbaarheid 

en positief kunnen wegen op het beleid. 
 

Dank voor vredebrengers groot en klein 

laat ook ons mensen van hoop zijn: 

die laten zien dat een goeiedag of uitgestoken 

hand 

vrede in het hart van mensen plant. 
 

Voor onze gemeenschap hier samen 

dat we attent zijn voor eenzaamheid en verdriet 

Goede God, vergeet ook gij onze lieve doden niet 

zo noemen we hier hun namen: (…) 
 

Ubi caritas… 
 
Even stilte met pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de mensen  

van deze gemeenschap,  

die bekommerd zijn om elkaar,  

die samen op weg gaan  

en elkaar niet loslaten.  

Ik geloof dat God hier aanwezig is  

als wij de anderen recht doen,  

het positieve in elkaar zien,  

als wij niemand uitsluiten,  

maar iedereen aanvaarden  

zoals hij of zij is.  

Ik geloof dat we voor elkaar  

een stukje hemel kunnen zijn,  

een stukje Rijk Gods.  

Ik geloof dat God ons vraagt  

een hoopvolle gemeenschap te zijn,  

dat we ons samen zouden inzetten  

en niet aan de kant blijven staan.   

Ik geloof dat Hij ons vraagt  

realistische en blije mensen te zijn,  

met hoop voor de toekomst, 

verbonden met de aarde, 

in vertrouwen  

op leven voor alle mensen, voor altijd.  

Ik geloof dat wij daaraan  

samen kunnen bouwen  

en dat God ons daarbij helpt. Amen. 



Lied 

 
 
Niet voor schuren, die niet duren,  
gaaft Gij vruchtbaarheid 
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde 
niemand honger lijdt. 
 
Maar wij rijken, ach, wij blijken  
hard en onverstoord. 
Open onze oren, Heer opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
 
Wil dan geven, dat ons leven  
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden ’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 
Offerande 
Wil jij onze geloofsgemeenschap mee dragen?  

De misdienaars komen   

graag rond voor je bijdrage. 

Het kan ook via je bankapp.  

Het bedrag kan je zelf aanpassen.  

Dank je wel!  

 

Gebed bij brood van leven 
 

God, onze Vader, 

die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon, 

wij danken U voor Hem 

die in deze gave van brood  

ons de weg leerde gaan  

van breken en delen. 

 

Wij danken U, God, 

om de hoopvolle wegen 

die mensen voor elkaar kunnen zijn. 

Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt 

om wegwijzers te zijn  

op onze weg doorheen het leven; 

voor uw uitnodiging om, 

doorheen tekorten en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en aan de wereld. 

 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 

 

Wij danken U om de Mens Jezus, 

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om brood te worden voor vandaag 

en vrede zelf te zijn. 

 

Vader, doe ons beseffen 

dat wij Jezus’ weg volgen 

als wij brood aan elkaar doorgeven, 

een haven en een vriend willen zijn; 

als wij delen van onze aandacht en tijd 

en aan elkaar Uw Liefde doorgeven. 

 

Vader, met die gedachte,  

nodigt Gij ons uit aan uw tafel 

sterk ons in ons pogen  

om ons leven en onze liefde te delen 

volgens uw voorbeeld. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Het kleine begin van vrede (Lieve Maes) 
Waarom zouden we nog wachten? 

Vinden we ons als mens te klein, 

te onbeduidend of zelfs te zwak, misschien? 

Denken we  

dat wij alleen niets kunnen betekenen?  

Dat zelfs wanneer wij proberen goed te doen,  

de wereld alsnog hetzelfde blijft? 

 
Toch kunnen we zelf het begin van vrede zijn.  
 
Ik kan vrede brengen,  

als ik het beste in jou zie, 

als ik niet in het verleden leef  

en nieuwe kansen geef; 

als ik mild ben voor mezelf  

en ook voorbij jouw fouten kijk; 

als ik het slot van mijn eigen belang openbreek,  

voor jou nieuwe deuren open  

en zo de wereld beter maak.  

 
Waar wachten we nog op?   
 
Laat ons één zwaluw zijn die wel de lente maakt! 

 

 

 

 

 

 


